
Johan  

Lukas 10 : de barmhartige Samaritaan 

 
Een tijdje geleden was er op mijn werk een bijeenkomst die te maken hadden met een nieuw 

pensioenplan. Het viel me op dat er op de werkvloer wisselende geluiden om me heen te horen 

waren. Sommige collega’s waren ontevreden of onzeker over de gevolgen, anderen vonden het 

allemaal wel prima. Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar de zekerheid dat alles in de 

toekomst goed geregeld is wanneer we met pensioen gaan. Of als we vandaag zouden sterven, dan 

willen we alles goed achterlaten voor onze nabestaanden.  

Philip heeft vanochtend het verhaal gelezen over de barmhartige Samaritaan. De wetgeleerde is erg 

geïnteresseerd in het leven na de dood, het eeuwige leven. Hij zou het liefst een contract tekenen en 

zo gerustgesteld worden dat alles geregeld is wanneer hij sterft. Zonder zorgen op weg naar het 

eeuwige leven. 

 

In het Oude Testamant kun je ongeveer zo’n contract vinden. Deze 2 wetten vatten vrijwel alle 613 

wetten uit Oude Testamant samen. 

Deuteronium 6: 4-5 

Luister, Israël: De Heer, onze God, de Heer is de enige! Heb daarom de Heer uw God, lief met hart 

en ziel en met inzet van al uw krachten. 

Leviticus 19:18 

Heb je naaste lief als jezelf 

 

Deze teksten gaan over liefde in actie versus eeuwig leven.  

Om het eeuwige leven te  krijgen moeten we God liefhebben en onze naaste als onszelf.  

Als we eerlijk zijn vinden we het best nog wel eens lastig om God Heer te maken van ons hele leven. 

Hoe zie jij God? Als een God die ver weg is en boos wordt wanneer jij een fout maakt? Of als een 

liefdevolle Vader die dicht bij je is en betrokken is? Ik denk dat je liefde voor God sterk bepaald 

wordt door hoe je Hem ziet.  

 

Jezus is de barmhartige Samaritaan.  

Ik kan me identificeren met de man die in elkaar geslagen is en langs de kant van de weg ligt. 

Niet dat ik zelf ooit in zo’n natuurlijke staat langs de kant van de weg lag. Mijn ziel was ooit echter 

wel zwaar verwond. Ik was boos op God omdat ik Hem niet ervaarde. Gelukkig heeft Jezus me 

gevonden.  

In de gestalte van een dienstknecht. Jezus is in mijn pijn, mijn verdriet gekomen. Hij heeft me 

bemoedigd. Hij zei dat elke traan zou veranderen in een lach. Jezus heeft mijn wonden verzorgd, 

heeft herstel gebracht in mijn leven. Het is Jezus die naar mij toe kwam. Ik heb Hem niet als eerste 

gezocht. Nee, ik lag als het ware in de goot en Jezus heeft me eruit getrokken. 

Wanneer ik terugdenk aan wat Jezus voor mij heeft gedaan, dan kan ik Hem alleen maar liefhebben 

vanuit dankbaarheid. Niet vanuit een plicht maar vanuit mijn hart, mijn verstand en mijn kracht. 

U herkent zich hier waarschijnlijk ook in. We hebben allemaal ons getuigenis van hoe Jezus in ons 

leven kwam. We hebben nog steeds onze worstelingen van het leven, maar weten dat we Jezus in 

die worsteling tegen zullen komen. 

 



Jezus heeft ons aan elkaar gegeven om voor elkaar te zorgen. Ik ben dankbaar voor de mensen die 

me bemoedigd hebben, die voor me hebben gebeden en met wie ik het leven mag delen. 

We mogen ook uitreiken naar onze naasten. Je naaste kan iedereen zijn. Iedereen die op jouw pad 

komt kan een nood hebben. Ik vind het persoonlijk soms best moeilijk om mensen die anders in het 

leven staan lief te hebben.  Ik maak moeilijker contact met iemand wanneer die persoon anders is 

vanwege een mening, cultuur of geloofsovertuiging. Is dat herkenbaar? Ik ben een voetballiefhebber, 

net als een aantal van jullie. We steunen onze club, maar vinden het moeilijk om supporters van een 

andere club lief te hebben wanneer ze voor hun club uitkomen. Ik zal dit laten zien door 2 

voetbalshirts. Wellicht merkt u dat het ene shirt aversie hebt en bij het andere shirt sympathie. Deze 

gevoelens kunnen bijdragen aan hoe u naar die persoon kijkt. Gelukkig mag ik ook in Jefta uitkomen 

voor mijn clubliefde😊 

 

Laten we nooit vergeten waar we vandaan komen. Ooit waren wij ook verdwaald van Jezus. Hij heeft 

ons gevonden en onze wonden verzorgd. Laten we anderen liefhebben zoals we zelf zijn liefgehad. 

Vergeef elkaar wanneer we elkaar pijn doen. 

 

Jezus is het nieuwe contract waarmee we eeuwig leven krijgen 

Met dikgeletterde woorden staat er: Geliefd, Aanvaard en Vergeven. Zijn handtekening 

staat er met inkt van bloed onder.  Voor eeuwig ben je verweven met Hem. Zijn karakter zal steeds 

meer zichtbaar worden in jou, waardoor je anderen kunt liefhebben, aanvaarden en vergeven. 

Je zult merken dat je niet slechts bestaat, maar echt LEEFT! Een leven dat eeuwig is 

 

 

 

================================================================================== 

Michiel 

Introductie 

Johan vertelde iets over lief hebben, aanvaarden en vergeven. Jezus heeft ons lief, aanvaard ons en 

vergeeft ons en wij mogen daarom ook leren om anderen lief te hebben, te aanvaarden en te 

vergeven. 

Maar wat houden die 3 termen eigenlijk in? Liefde, aanvaarding en vergeving? 

In de bijbel kunnen we hierover veel lezen. Misschien kent u ook wel een aantal verhalen of teksten 

uit de bijbel hierover uit uw hoofd. Maar hoe kunnen we dit in de praktijk brengen? 

 

 

Liefde in actie (theorie) 

Als voorbeeld zou ik graag Johannes 3 : 16 – 17 met u willen lezen. 

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld 

gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.In dit 

bijbelgedeelte kunnen we lezen dat God ons Zijn enige Zoon heeft gegeven om ons te redden, omdat 

Hij ons lief had. God was niet alleen bewogen met ons, maar Hij deed een daad uit liefde. Hij gaf Zijn 

eigen Zoon – Jezus Christus – als offer voor ons. Daarom zijn wij gered. 



 

Liefde in de praktijk 

God gaf zijn offer voor ons, zelfs terwijl Hij wist dat er mensen zouden zijn die het niet zouden willen 

aannemen en Hem geen liefde terug zouden geven. Zo mogen ook wij mensen lief hebben, zelfs 

wanneer zij ons niet lief hebben. 

En waar kunnen we liefhebben, aanvaarden en vergeven? Is dat in de samenkomsten in de kerk? Of 

is dat thuis bij onze families? Of bij onze vrienden? 

Wij mogen Zijn liefde uitdelen. Wij mogen Gods handen en voeten zijn op aarde. God gaf Zijn offer 

niet alleen aan ons – de kerk, maar voor de hele wereld. Hij wil ons gebruiken om Zijn licht te stralen 

in de duisternis. Niet alleen op zondag wanneer we in de kerk zijn, wat goed is, maar ook 

bijvoorbeeld op het werk, in de supermarkt en op de sportvereniging. Wij mogen naar mensen 

luisteren, ze een kopje koffie of thee aanbieden, ze bemoedigen, een kaartje sturen en voor ze 

bidden. 

Vorig weekend waren we met een groepje bij Opwekking. Ik was zo enthousiast dat ik mijn mond er 

niet over kon houden. Ik woon in een studentenhuis met 5 anderen en aanstaande donderdagavond 

mag ik in ons huis een huisgroep organiseren alleen met mijn huisgenoten. Dat vind ik wel spannend. 

Ook Jezus was niet alleen maar in de tempel. Hij kwam ook buiten bij de mensen en in hun dagelijks 

leven. Hij zocht ook de mensen op die noden hadden, kwam met liefde en bracht herstel. Wij mogen 

zijn voorbeeld volgen en Zijn liefde uitdelen overal waar wij komen. 

Aanvaarding en vergeving 

God wil ons gebruiken om Zijn liefde aan de mensen te geven. Dit geldt ook voor mensen die God 

niet kennen en misschien wel dingen hebben gedaan waar iedereen hun voor afwijst. Maar God wijst 

hun niet af. En wij mogen Gods vergeving aan hun laten zien en hun aanvaarden zoals ze zijn. Zelfs 

wanneer ze dezelfde fouten blijven maken. Want God heeft ons ook vergeven. En Hij wijst ons ook 

niet af. Daarom mogen wij ook anderen vergeven en aanvaarden zoals ze zijn. 

Wanneer wij mensen vergeven dan nemen wij het besluit om niet terug te kijken naar wat zij 

verkeerd hebben gedaan. Dit betekent niet dat wij het goedkeuren wanneer zij hebben gezondigd. 

Wij mogen met onze manier van leven een voorbeeld voor hun zijn.  

In het nieuwe testament kunnen we lezen hoe Jezus juist naar zondaren toe ging en hun omarmden. 

Zelfs de mensen die door bijna iedereen werden gehaat. Jezus had hen lief, vergaf hun en 

aanvaardde hun. Mensen zagen in dat zij fout zaten en vonden herstel bij Jezus. Zij bekeerden zich en 

werden Zijn volgelingen. 

Als voorbeeld wil ik graag met u het verhaal van Zacheüs lezen uit Lucas 19 : 1 - 10. 

1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke 

hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat 

lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en 

klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar 

langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in 

jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich 

thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens 

binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen 

de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb 



afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel 

gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te 

redden wat verloren was.’ 

 

De gemeente 

Waar liefde, aanvaarding en vergeving aanwezig zijn vindt herstel plaats. Jerry Cook schreef in zijn 

boek dat de gemeente een plaats mag zijn waar mensen herstel mogen vinden. Dat vind ik een 

mooie gedachte en daar wil ik graag mijn deel mee afsluiten. 

 

================================================================================== 

Ted talk ‘liefde, aanvaarding,vergeving’ 

Marc en Joanne 

Intro: 

Triatlon 

  

Om ons hier op voor te bereiden (toegerust zijn) hebben we natuurlijk getraind. We zorgden dat we 

de juiste spullen hadden zoals goede hardloopschoenen en een wetsuit. We zorgden dat onze 

racefiets gesmeerd liep. Kortom…we zorgden dat we er klaar voor waren.   

  

Maar…..behalve onze voorbereidingen zijn we ook nog afhankelijk van onze gaven. …… 
Kortom…ieder zijn gave!   
 
Toerusting en gaven 
  

Zo heeft ook iedereen een gave gehad om iets van Jezus liefde te laten zien.  

Soms denk ik te moeilijk over deze gave om iets van Jezus te laten zien. Ben ik wel voldoende 

toegerust?? Of denk ik er misschien te makkelijk over? Ik vraag me af of ik van mezelf weet wat ik 

kan en mag doen voor de Heer. God woont overal, ook in ons allemaal. Maar hoe raak ik meer 

toegerust op wat ik wel kan doen?    

  

Paulus wijst op de verscheidenheid aan gaven die er in een gemeente zijn. Deze gaven zijn een 

weerspiegeling van de vele eigenschappen die bij God te vinden zijn. Al die verschillende manieren 

waarop de Geest zicht uit, iedereen heeft tenslotte zijn eigen gaven gekregen, hebben één oorsprong 

(de Geest) en één doel (het welzijn van de gemeente).  

  

1 Korinthe 12 Vers 7 (BGT) zegt; “Allemaal hebben wij de kracht van de Heilige Geest gekregen.  

Daarmee moeten we elkaar helpen.  “  

 

Praktijk 

  

Dit is natuurlijk een mooi verhaal….maar hoe breng je dit nu in de praktijk? Hoe zorg je er nu voor dat 

je in je dagelijks leven Gods liefde kunt laten zien. Nou eigenlijk door ook te trainen net zoals voor 



een triatlon. Oefenen, vallen, opstaan. Bijbel lezen, er over praten met anderen, stille tijd.  Gewoon 

tijd aan God te besteden.  Bid God elke dag om kracht om zijn liefde uit te dragen.    

  

Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar zelf betrappen we ons er nogal eens op dat we zijn zoals de 

genodigden in de gelijkenis van het feestmaal in Lukas 14. Een rijke man geeft een feestmaaltijd en 

nodigt heel veel mensen uit. Maar de één heeft net land gekocht en gaat het bezichtigen, de ander 

heeft net dieren gekocht en moet die keuren, de ander is net getrouwd. Kortom: we hebben het te 

druk met alles van de wereld, onze status, onze financiële zekerheid enz enz  behalve met het 

koninkrijk van God!!? We willen iedereen dan ook uitnodigen om op weg te gaan en eens uit te 

durven stappen door gewoon je liefde te tonen aan je naaste!  

Voorbeelden naastenliefde in en buiten kerk…  

  

We gaan nog even helemaal terug naar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waar we deze 
dienst mee begonnen.  Naar aanleiding van de opdracht: “Heb de heer Uw God lief met heel uw hart 
en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf”, geeft 
Jezus vervolgens een voorbeeld van naastenliefde. Het is juist de Samaritaan die hulp verleend, die 
medelijden toont ja…die naastenliefde toont!! Uiteindelijk eindigt deze gelijkenis met een hele 
heldere opdracht: “Doet u dan voortaan net zo als die Samaritaan!”  
Wat een heldere boodschap zit er eigenlijk in dit verhaal. Als we vanuit liefde denken en doen dan 

zijn we niet op ons zelf gericht maar op een andere en op Jezus. Dan kun je mensen helpen zonder 

iets terug te verwachten. We moeten hierin ook vertrouwen op het werk van de Heilige Geest.   

  

Wie heeft er vorige week het huwelijk van Harry en Megan gezien?? Wij hebben het terug gekeken.  

Het stuk van bisschop Curry over liefde. Wow wat was dat mooi!  

  

Hij vertelde onder meer dat onze levens zijn gemaakt om liefde te delen. De bron van deze liefde is 

God.  (Amen!!)   

  

  


